
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W1703B Reisverslag 

 

 

Tendenswintervakantie in Lemele. 

 

Groepsaccommodatie “de Imminkhoeve” 



 

 

  



Met wie waren we op reis: 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ineke            Gert-Jan              Jean 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

  

 Simon       Tanja              Jaap 

 

en begeleiders: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Janny            Anneke             Nel



Vrijdag 29 december 
 

Om 12 uur vertrekken Janny, Anneke en Nel vanaf het Tendenskantoor in 

Arnhem naar Veenendaal om Jean en Gert-Jan op te halen. Het regende nogal. 

We kwamen op de parkeerplaats wat te vroeg aan. Maar Jean en Gert-Jan 

waren er gelukkig al. Vlug kennis gemaakt en de spullen in de bus geladen. 

Dan kunnen we vertrekken naar Lemele. Volgens de planning zouden we er 

rond half 4 aankomen. En ja, hoor na een regenachtige tocht + plasstop 

kwamen we om half 4 aan!! Jaap was er al en al gauw kwamen de anderen. 

De Imminkhoeve had voor koffie en thee gezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon wilde wel eens laten zien hoe zijn 

elektrische rolstoel werkte. 

 

Toen de wegbrengers vertrokken waren, 

gingen we kijken wie welke kamer zou 

krijgen. Iedereen had een eigen kamer met 

douche. De mannen beneden en de dames 

boven. 

De koffers werden uitgepakt en al gauw werd 

het tijd voor het avondeten.  

 



Nel had thuis al pastasaus gemaakt. De 

macaroni was vlug gekookt en binnen niet al te 

lange tijd stond er een grote pan macaroni op 

tafel.  

Die ging met de komkommer-tomaten-sla en 

geraspte kaas helemaal op. 

Wat een smulpartij was het!! 

 

Janny had een nieuw spel meegebracht, “Boer 

zoekt vrouw”. 

Het bleek een soort ganzenbord te zijn, met een 

beetje aangepaste regels, zijn we het gaan spelen. 

Iedereen vond een spelletje spelen heel leuk. 

 

 

 

 

Daarna nog een kopje koffie of thee. 

We waren toch wel moe van de reis en alle indrukken en werd het tijd om het 

bed op te zoeken. 

 

  



Zaterdag 30 december 

 

Na een onrustig nachtje, alles was tenslotte nieuw en vreemd, zat iedereen om 

half 10 aan tafel. 

Wat was het plan? We wilden naar de Holterberg, het was ongeveer 3 kwartier 

rijden.  

 

 

Maar voor het zover was, moest 

Simon nog “vastgesnoerd” 

worden in de bus. Dat is altijd 

een heel gedoe, vooral de 1e keer. 

Maar Janny en Anneke kregen na 

enig gesteun weer voor elkaar. 

De anderen wachtten geduldig. 

 

 

Op de Holterberg wilden we in het restaurant wat drinken.  

Het restaurant was nog helemaal in Kerstsfeer. Het leek een beetje op een 

Oostenrijkse Stube. 

  



Iedereen bestelde wat ie wilde. Vooral warme chocolademelk met slagroom 

vond gretig aftrek. 

Vlak naast het restaurant was het Natuurmuseum, we zagen er verschillende 

levensechte diorama’s. In de diorama’s waren prachtige opgezette dieren. Het 

zag er net echt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er werd gezegd dat er wel meer dan 1000 opgezette dieren in het museum 

waren, van heel kleine tot heel grote. 

’s Avonds zijn we naar Lemelerveld gereden. In het restaurant “Zwakenberg” 

hebben we lekker pannenkoeken gegeten. Iedereen kon kiezen wat ie wilde, 

van een pannenkoek naturel met suiker en stroop tot een pannenkoek 

shoarma. Het was reuze gezellig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

En dan daarna een lekker toetje!!  

De dag kon niet meer stuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’s Avonds nog een spelletje 

Rummicub. 

 

 



 

 

 

 

Janny had een probleem.  

Om de steunkousen van Simon aan te trekken moest 

ze een hulpkous gebruiken. Hoe ging dat toch?  

Anneke ging het maar eens uitproberen. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 31 december 

 

De bedden begonnen wat te wennen, dat was te merken aan hoe laat iedereen 

uit bed kwam. De laatste pas om half 10. Het was zondagmorgen, dus lekker op 

ons gemak gegeten. Het was Oudejaarsdag, het zou een lange dag worden. 

Iedereen wilde toch wel tot 12 uur opblijven. 

Wat was er te doen in de omgeving? Winkelen? Waren de winkels wel open? 

Het was zondag en ook nog Oudejaarsdag. Internet gaf niet de nodige 

informatie. 

Na het ontbijt dan maar naar Ommen. We zouden het zien. Nee hoor, geen 

winkel open. Dan naar Almelo? Dat was toch wel 3 kwartier rijden. Daar 

aangekomen eerst maar koffie in een bruin café.  

 

 

 

 

 

 

 

 



In Almelo bleken waren toch wel wat winkels 

open. Jean had het er steeds al over, dat hij een 

CD wilde kopen. Zou dat lukken? Jaap had nog 

een paar onder T-shirts nodig, daarvan had hij 

er te weinig meegenomen. Het lukte voor Jean 

en Jaap beiden. 

Daarna weer naar Lemele naar de 

Imminkhoeve. Daar stonden bij thuiskomst 2 

flessen champagne met glazen op tafel. De 

dames van de receptie hadden daar voor 

gezorgd! Wat een verrassing!! 

Maar dat was voor 12 uur! Eerst was het tijd 

voor een kop thee met een oliebol en/of een appelflap. 

Lekker!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderweg naar huis hadden we vlak bij huis grote vuren gezien en men was 

aan het carbid-schieten met melkbussen.  

Anneke, Jaap, Tanja, Simon en Nel wilden dat wel van wat dichterbij gaan 

bekijken. Wat een geknal!! Het was heel leuk om te zien!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’s Avonds zijn we gaan gourmetten. Ja, wel met een beetje improvisatie,  

1 gourmetstel deed het niet. Dan met ons 9-en op het andere. Maar ach, we 

hadden de tijd. We lieten het ons in elk geval goed smaken. 

 

Na het eten hebben we een spelletje Rummicub gedaan weer in 4 tweetallen. 

Iedereen was behoorlijk fanatiek. En die Tanja….? Zij won! 



Na veel Oh’s..... en Ah’s…. en lekkere hapjes werd het snel 12 uur. 

 

 

 

 

 

Om 12 uur werd de champagne ontkurkt en wensten we elkaar gelukkig 

Nieuwjaar. Simon en Tanja deden het met neusje-neusje. 

 



Ineke wilde naar buiten om het vuurwerk daar te zien en te horen. 

Het carbid-schieten van ’s middags vond ze maar niets, veel te hard, ze was 

meer van het vuurwerk. Ook de anderen wilden wel naar buiten. 

Anneke had sterretjes meegenomen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zo werd het al gauw laat en 

wilde iedereen wel naar bed. 

Morgen lekker uitslapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 1 januari 

 

Heeeeeeeel langzaam opgestaan. Eindelijk zaten we om 11 uur allemaal aan 

tafel en hebben van het ontbijt een brunch gemaakt. 

Het weer was prima, een beetje fris, maar wel een zonnetje. Lekker om een 

frisse neus te halen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna was het weer tijd voor een kop thee of warme chocolademelk met een 

oliebol.  

Ja. Ja!!  

Er waren nog een paar oliebollen over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna een spelletje? 

 

Janny, Jaap, Simon en Nel gingen een potje pesten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneke deed met Ineke een spelletje Memory  

 

 

en Tanja ging puzzelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 6 uur werden we verwacht in het restaurant “Het Landhuis” op het terrein 

van de Imminkhoeve. We hoefden dus niet de bus in en niet ver. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kregen een heerlijk 3-gangen diner. 

Vooraf kregen we knolselderijsoep en voor het hoofdgerecht konden we kiezen 

uit parelhoenfilet met cranberrysaus of kabeljauw met hollandaise-saus. 

Lekker met krielaardappeltjes, rode bietjes en koolsalade. Het toetje was een 

vanillepuddinkje met caramelsaus. 

 

Ineke had nog steeds 

last van haar arm, die 

zat in een mitella. 

Simon was zo aardig om 

haar te helpen met de 

soep, omdat ze haar 

rechterarm niet kon 

gebruiken.  

Op de aanwijzingen van 

Simon: “hoger, hoger – 

lager, lager”, kreeg 

Tanja de slappe lach. 

 

Weer thuis hebben we tv gekeken en na een drankje wilde iedereen wel vroeg 

naar bed om het slaaptekort in te halen. 



Dinsdag 2 januari. 

 

Het plan was om vandaag naar Enschede te gaan om naar de voorstelling van 

het bekende sprookje “De Gelaarsde Kat” te gaan kijken. Het was in het 

Wilmink-theater, maar eerst moesten we nog een uurtje rijden. 

De mensen van het theater waren allervriendelijkst en behulpzaam. Voor de 

voorstelling begon, hadden we nog tijd voor een kopje koffie en een boterham. 

En wat hebben we een leuke voorstelling gezien!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er deden 20 kinderen uit Enschede mee. Die in korte tijd hadden geleerd om 

als kleine katjes te spelen. We hadden prachtige plaatsen iedereen kon het 

goed zien, ook de rolstoelers. 

Kortom een Supermiddag!! 

Op de terugweg naar Lemele hebben we nog wat boodschappen gedaan voor 

het avondeten en kwamen rond 5 uur weer bij de Imminkhoeve aan. 

Eerst nog een drankje voor het eten en Anneke en Nel gingen al gauw aan de 

slag voor het avondeten. We zouden stamppot andijvie eten met spekjes en een 

gehaktbal met jus. Binnen No Time stond er een grote pan stamppot op tafel, 

die weer helemaal op ging. 

Als toetje konden we weer kiezen uit dubbelvla, vanillevla, chocoladevla met 

slagroom en yoghurt. 

 



Natuurlijk deden we na een kopje koffie weer een spelletje Rummicub. 

Weer in 2-tallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, Anneke en Gert-Jan wonnen, zelfs 3x achter 

elkaar!! 

Nog een drankje en een chippie en het was weer 

bedtijd. 

 

Woensdag 3 januari. 

 

Wat een storm vannacht, ook hagel en slagregens, maar iedereen had toch 

lekker geslapen. 

Om half elf was iedereen zover om aan tafel te gaan om te ontbijten.  

Ja, Jean was er natuurlijk al lang. Iedere morgen was hij al om half 8 op. Dekte 

de tafel, zette koffie en thee en wachtte dan op de rest. Wat een hulp!! 

Anneke was niet 

helemaal in orde en 

kroop nog een uurtje 

haar bed in. 

Na het ontbijt haalde 

Janny een puzzel 

tevoorschijn en al gauw 

zaten er 6 om de tafel 

te puzzelen.  

 



Het weer was nog steeds niet best. De plannen zijn toen maar 

aangepast. Het puzzelen was zo gezellig, wat moesten we met 

dit weer buiten? (Geen winkelen dus, morgen misschien) 

’s Middags nog even naar het winkeltje. Daar zag Tanja een 

knuffelpinguïn, dat was wel wat voor haar. 

Nu kon ze met 2 knuffels knuffelen, het schaapje van de 

Imminkhoeve en de pinguïn. 

 

 

  

Jaap, Janny, Tanja en Simon hadden zo de smaak van het puzzelen te pakken. 

De puzzel moest afgemaakt worden!! 

Tja, en dan het avondeten. We wilden uit eten. Janny ging vragen of we weer 

in het restaurant “Het Landhuis” konden eten, dan hoefden we weer niet ver 

met dit weer. 

De kok vertelde dat hij wel eten kon brengen. Hij had voor ons stamppot van 

zuurkool met alles erop en eraan. Geen soep maar wel een toetje. 

Om 6 uur reed de kok ons eten binnen in een warmhoudkast en ook de lekkere 

toetjes. 

  

    Wat een verwennerij!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anneke was er ook weer bij, jammergenoeg ze was nog steeds niet erg 

opgeknapt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten werd er 

weer een spelletje 

gedaan, dit keer “Mens 

Erger Je Niet” 

Er werd weer veel 

gelachen. Wat was het 

moeilijk het verschil te 

zien tussen paars en 

zwart. Het was echt 

”mens-erger-je-niet” 

Simon had niet 

gewonnen, later 

vertelde hij dat ie wel 

kon janken, maar dat 

was een grapje. 

 

Daarna was het weer bedtijd, morgen onze laatste vakantiedag. 

 



Donderdag 4 januari. 

 

Vandaag gaan we naar Rijssen, eerst winkelen en ’s middags bowlen. 

In het overdekte winkelcentrum “de Hoge Wal” kon Jean sigaartjes kopen voor 

een vriend en een cd. Tanja zag nog een dvd.  

In een broodjeszaak zijn we gaan lunchen, waar Jean het meisje van de zaak 

hielp met opruimen. Het werd gewaardeerd!! 

Natuurlijk moesten ze ook nog samen op de foto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen op zoek naar de het bowlingcentrum "’t Witte Hoes". 

We kregen eerst een drankje met iets lekkers. 

Daarna naar de bowlingbaan, we konden 1 ½ uur bowlen. 

Prachtige banen! Wie dat wilde, kreeg hekjes naast 

de baan 

zodat de 

bal niet 

telkens in 

de goot 

terecht 

kwam. 

Voor wie in 

een rolstoel 

zat, was er 

een hulpmiddel om de zware bal te laten rollen. 



Tussendoor was er ook nog een drankje en bitterballen. Iedereen had het naar 

z’n zin vooral Jean, hij werd 1e. Nel deed het minder, zij werd laatste, sniksnik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ineke kon door haar arm 

jammergenoeg niet meedoen, 

Ondanks de massage van Janny 

en de oefeningen, was haar arm 

toch nog niet genoeg hersteld. 

 

Zij heeft lekker toegekeken. 

Tanja hield haar steeds 

gezelschap. 

 

 

 

 

Na het bowlen was het nog 

niet uit met de pret. 

We gingen er ook nog eten. 

Lekkere saté met patat en 

salade. 

Wat was het een feest!! 

 



Ja, morgen zullen we weer naar huis gaan. 

Eerst moesten de koffers gepakt worden met of zonder hulp. 

Onze vakantie is dan afgelopen. 

 

Iedereen kreeg een blad met een persoonlijk woordje als vakantie herinnering. 

 

 

 

Tanja kreeg nog iets extra’s. Ze mocht het 

knuffelschaapje mee naar huis nemen, ze 

had ‘m de hele week zo verwend!!  

Zo kreeg haar pinguïnknuffel gezelschap. 

 

Tenslotte nog een spelletje Rummicub en 

een drankje en dan naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 5 januari. 

 

De wekker ging vroeg. De tijd om opgehaald te worden was 10 uur. Maar 

misschien was een ophaler wel eerder dan afgesproken. Je weet maar nooit. 

Ineke werd er een beetje zenuwachtig van, die had al vroeg gekeken of de 

buitendeur wel open was, anders kon haar ophaler er niet in!! 

En inderdaad was de eerste er al voor half 10. 

We hadden gegeten. De koffers stonden klaar. 

En daar gingen Tanja en Ineke. Al gauw was de chauffeuse er voor Simon en 

Jaap. We vertelden haar dat er misschien wel gezongen werd in de bus, want 

dat hadden we hele week veel gedaan.  

Ze zei, dat ze zeker zou meezingen. 

Om half 11 vertrokken Janny, Anneke en Nel met Gert-Jan en Jean. 

Zij werden naar Veenendaal gebracht, waar ze zouden worden opgehaald. 

 

En toen was onze OUD en NIEUW WINTER VAKANTIE voorbij!! 

 

Jaap, Ineke, Jean, Simon, Tanja en Gert-Jan, we hebben een heel fijne week 

gehad met elkaar, misschien tot ziens. 

 

Hartelijke groet van Janny, Anneke en Nel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 


